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Onder de Kersenboom  -  Belofte als hoop  
 
‘Eens komt de grote zomer waarin zich ’t hart verblijdt’, zo schreef Jan Willem Schulte Nordholt. En 
‘God zal op aarde komen met groene eeuwigheid’. Dat zal de ‘groene vingers’ onder ons goed doen. 
Zelfs theologen. In elk geval correspondeert het met het groen waar wij elke dag weer op uitkijken. 
Groen, de kleur van hoop, van het leven.  
De zon werpt zijn licht op de groene bladeren en alles lijkt vredig. Precies wat we zoeken in de 
zomertijd. Tegelijk weten we ook dat die zomer waar Schulte Nordholt van zingt, verwijst naar dat 
visioen dat ons wil uittillen boven de waan van de dag om ons tot waakzame burgers te maken. Die 
zomer sust ons niet in slaap, maar rust ons toe om elke keer weer te kunnen bedenken wat tot 
bevrijding van mensen dient en wat niet. De hoop om het onmogelijke te blijven geloven. Het leven 
te vieren tegen de klippen op. Het is een levensvoorwaarde, zo wisten ze al in de Tora. Ook als de 
context waarin we leven ons daartoe geen enkele aanleiding geeft. Het blijft een oefening.  
 
Wat geloven betreft, zijn wij nooit gearriveerd maar steeds onderweg, waarbij soms verwondering 
ons kan raken. Dat wat ons sprakeloos maakte, krijgt ineens een taal. Een taal die niet uitsluit maar 
deelt, zoals regen en zon er zijn voor iedereen. Dat is de zomer die komt. Een belofte voor ons 
allemaal.  
 
En zo’n zomer wens ik u graag toe. De diensten in de zomer gaan gelukkig op zondag gewoon door. 
Kom vooral om die met ons mee te vieren. U bent welkom. Kom om elkaar te ontmoeten en te 
bemoedigen. En voor wie er even tussenuit gaat: laat het vooral ook echt een sabbat zijn. Even 
staken om op wat afstand naar onszelf en elkaar te kunnen kijken. Misschien met iets dat we altijd al 
hadden willen doen. Of die ene graspriet waar we eens naar kunnen staren. Om even uit de 
doordeweekse gang te worden gehaald en weer een beetje mens te worden.  
 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 
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Het kleine meisje hoop 
 
Het geloof waar ik het meest van hou, 
zegt God, is de hoop. 
Geloof, dat verwondert me niet. 
Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig, 
in de zon en de maan en de sterren aan de hemel 
en in 't gewemel 
van de vissen in de rivieren, 
en in alle dieren, 
en in het hart van de mens, zegt God, 
dat het diepste is 
en het meest in het kind 
dat het liefste is 
dat ik ooit heb geschapen. 
In alles wat boven en onder is 
ben ik zo luisterrijk aanwezig, 
dat geloven, zegt God, in mijn ogen 
geen wonder is. 
 
Ook liefde verwondert me niet, zegt God. 
Er is onder de mensen zoveel verdriet, 
soms niet te stelpen, 
dat je toch vanzelf ziet 
hoe ze elkaar moéten helpen. 
Ze zouden wel harten van steen 
moeten hebben als ze voor een 
die tekort heeft het brood 
niet uit hun mond zouden sparen. 
 
Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet. 
Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop. 
Daar ben ik van ondersteboven. 
Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat 
en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat. 
Wat een wonder is er niet voor nodig 
dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als overbodig ervaren 
maar met voorzichtige gebaren 
in hun hand en in hun hart bewaren, 
een vlammetje dat keer op keer weer 
wankelt en dreigt neer te slaan 
maar altijd weer weet op te staan, 
en nooit wil doven. 
 
Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven. 
Geloof en liefde zijn als vrouwen. 
Hoop is een heel klein meisje van niks. 
Zij stapt op tussen de twee vrouwen 
en iedereen denkt: die vrouwen houden 
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haar bij de hand, 
die wijzen de weg. 
Maar daarvan heb ik meer verstand, 
zegt God, ik zeg: 
het is dat kleine meisje hoop 
dat al wat tussen mensen leeft 
hun heen en weer geloop 
licht en richting geeft. 
 
Want het is dat kleine meisje hoop 
- ,je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven, 
je denkt soms dat het zo onooglijk is ¬ 
het is dat kleine meisje hoop 
dat de mensen zien laat, zien soms even, 
wat in het leven mogelijk is. 
 
Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou, 
de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop. 
Geloof, dat verwondert me niet. 
Liefde, dat is geen wonder. 
Maar de hoop, dat is haast niet te geloven. 
Ikzelf, zegt God, ik ben er van ondersteboven. 

 
Charles Péguy (1873-1914) 
vertaling: Frans Van Bladel 

 

In  memoriam Antoon (Anton) Nieuwdam 
 
Op 1 juni ontviel vanuit ons midden ons geliefde gemeentelid Anton Nieuwdam . Op dinsdag  juni 
hebben wij hem met velen mogen gedenken als zoon van Gjalt Nieuwdam en Akke Wesselius,  
Anton, een kind van God, een medemens. Hij leefde zijn roeping. In zijn werk ten dienste van de 
samenleving maar ook als echtgenoot van Roos en als vader van Nynke en Rutger, een broer, een 
oom. Nynke nam ons mee over de levensweg van hun vader. We lazen na haar ontroerende verhaal 
een gedicht van Karel Eykman, een bewerking van 1 korintiërs 13. 
 
Het gedicht waarin het precies over dat mensje gaat dat op zijn benen wordt gezet om voluit Mens te 
zijn. Opgegroeid in Friesland door zijn werk, ging hij op zijn 18e al uit huis om daarna naar Haarlem te 
gaan en ons land te dienen op tal van terreinen. In de dienst memoreerde zijn dochter Nynke dat zijn 
maatschappelijke betrokkenheid niet los stond van zijn geloof. Wat ook een verrijking was van zijn 
persoonlijkheid. De spirituele en godsdienstige dimensie is een bron van creativiteit en denkkracht 
die je gegeven wordt het heengaan van Roos, zijn geliefde partner, was een geweldige klap, juist ook 
voor iemand die zo hecht aan het leven. Maar hij leerde met dat gemis te leven. Het blijft een gemis 
en in de woonkamer zagen we een kaars en 3 rozen.  
 
Bij Anton hadden de meeste dingen in huis wel een verhaal waar hij op een ontroerende manier over 
kon vertellen. Roos, zijn vrouw heeft geen lang ziekbed gekend. “Een tijd die kwetsbaar was maar 
tegelijk ook rijk, samen met onze kinderen en dierbaren. En gelukkig was ik al met pensioen”, zei 
Anton. ”Wij waren nog zo veel van plan, maar door de ziekte kregen ons verlangen, wensen een 
andere wending. Al hadden verzet en boosheid nauwelijks ruimte en leerden wij leven bij de dag. 
Genieten van de dingen die er toedoen.” 
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Anton Nieuwdam bleef tot op het laatste moment actief. Al merkte hij af en toe dat zijn kracht 
afnam. En wie kent in onze omgeving Anton Nieuwdam niet als een fervent wandelaar? Een pelgrim 
zoals in dat lied bij zijn afscheid.  Anton Nieuwdam wist zich geborgen in de liefde van God. Dat was 
voor hem zijn levenslange ankerpunt. Wat zullen we hem missen als een liefdevol, betrokken en 
bemoedigend mens. Onze gebeden gaan uit naar Nynke en Eldert, Rutger, broer Joop en de neven en 
nichten. Dat wat hij voor hen heeft betekend zal een leven lang met hen meegaan. Zijn gedachtenis 
zij ons tot grote zegen! 
 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 
 

Week van de Slavernij 
Op 1 juli begon Keti Koti, de ‘Week van de Slavernij’, waarin wordt herdacht dat Nederland op 1 juli 
1863 de slavernij in de Nederlandse koloniën (Suriname en de Nederlandse Antillen) heeft afgeschaft. 
 
Lied: Amazing Grace 
Het lied Amazing Grace is een indrukwekkend lied dat veel mensen vol overtuiging kunnen 
meezingen. Wat blijkt: er zit een bijzonder verhaal achter dit lied waarin pijn en hoop een eenheid 
vormen. 

Amazing grace (how sweet the sound) 
that saved a wretch like me! 
I once was lost, but now I am found, 
Was blind, but now I see. 

'T was grace that taught my heart to fear, 
and grace my fears relieved; 
how precious did that grace appear, 
the hour I first believed! 

Through many dangers, toils and snares, 
I have already come; 
'twas grace has brought me safe thus far, 
and grace will lead me home. 

The Lord has promised good to me, 
His word my hope secures; 
He will my shield and portion be, 
as long as life endures. 

Yes, when this flesh and heart shall fail, 
and mortal life shall cease; 
I shall possess, within the veil, 
a life of joy and peace. 

The earth shall soon dissolve like snow, 
the sun forbear to shine; 
but God, who call'd me here below, 
will be forever mine. 

Muziek: Frank van Essen (arrangement), Allard Gosens, Jan Willem van Delft en Sjoerd Visser 
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Aldith Hunkar: ‘De slavernij is van ons allemaal’ 
 

De betekenis van 'Amazing Grace' 

De dichter van dit lied, John Newton, stond aan beide kanten van de geschiedenis die opnieuw naar 
voren komt in de huidige bezinning op racisme. John Newton werkte als slavenhandelaar, maar 
kwam tot een plotselinge geloofsbekering – volgens de overlevering na een storm op zee. Door een 
verblijf in Afrika kreeg hij gevoelens van sympathie voor de Afrikaanse bevolking en werd hij na 
verloop van tijd een fel tegenstander van de slavenhandel. De vraag is spannend of we tegenwoordig 
ook zijn standbeeld omver zouden halen of niet. Kan een dader een held worden? In ieder geval is 
zijn lied een levend monument gebleven, waarin pijn en hoop een eenheid vormen. 

Eén van de films over zijn leven wil ons doen geloven dat hij de melodie van het lied ‘Amazing Grace’ 
had geleerd van een jonge slavin die hij op één van zijn handelsreizen had ontmoet. Zo blijft in dit lied 
de taal van een niet meer uit te wissen schuldig verleden verbonden met die van een nieuw 
bezongen vrijheid, geschonken door genade. 

Schuld (van de mens) en genade (door Christus) worden absoluut tegenover elkaar gesteld, wat 
kenmerkend is voor het evangelicale christendom. Newton zelf werd na vrijgevestigd evangelisch 
prediker te zijn, geordineerd als anglicaans priester, en bleef deze taal van bevrijding (s)preken. Als 
frame voor het lied geldt het gebed van David uit 1 Koningen 17:16-17:  ‘Wie ben ik, Heer, mijn God, 
wat is mijn familie, dat u mij zo ver hebt gebracht? En alsof dat nog niet genoeg was, God, hebt u ook 
gesproken over de toekomst van mijn koningshuis. U hebt mij uitgekozen als kroon op de mensheid, 
door God, de HEER, verheven.’ (NBV). De verbazing dat ‘een kleine mens als ik’ Gods grote genade 
overvalt, spreekt eruit. 

 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/aldith-hunkar-de-slavernij-is-van-ons-allemaal/?_gl=1*o161ga*_ga*MTIyMDU1MzQzNS4xNTk4Mjk5NTY2*_ga_CK5FWE74W0*czE3NTE1NzM4NzYkbzM2MiRnMSR0MTc1MTU3NDE2NSRqNTkkbDAkaDA.
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/aldith-hunkar-de-slavernij-is-van-ons-allemaal/?_gl=1*o161ga*_ga*MTIyMDU1MzQzNS4xNTk4Mjk5NTY2*_ga_CK5FWE74W0*czE3NTE1NzM4NzYkbzM2MiRnMSR0MTc1MTU3NDE2NSRqNTkkbDAkaDA.
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/aldith-hunkar-de-slavernij-is-van-ons-allemaal/?_gl=1*o161ga*_ga*MTIyMDU1MzQzNS4xNTk4Mjk5NTY2*_ga_CK5FWE74W0*czE3NTE1NzM4NzYkbzM2MiRnMSR0MTc1MTU3NDE2NSRqNTkkbDAkaDA.
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/aldith-hunkar-de-slavernij-is-van-ons-allemaal/?_gl=1*o161ga*_ga*MTIyMDU1MzQzNS4xNTk4Mjk5NTY2*_ga_CK5FWE74W0*czE3NTE1NzM4NzYkbzM2MiRnMSR0MTc1MTU3NDE2NSRqNTkkbDAkaDA.
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/keti-koti-breek-de-ketenen-van-slavernij/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/aldith-hunkar-de-slavernij-is-van-ons-allemaal/?_gl=1*o161ga*_ga*MTIyMDU1MzQzNS4xNTk4Mjk5NTY2*_ga_CK5FWE74W0*czE3NTE1NzM4NzYkbzM2MiRnMSR0MTc1MTU3NDE2NSRqNTkkbDAkaDA.
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Keti Koti: breek de ketenen van slavernij 
 
 

 

De rol van de Protestantse Kerk in de slavernij 
 

That saved a wretch like me 

Onder de liederen die Newton schreef is Amazing Grace de bekendste gebleven. Hoewel de 
bekeringservaring heel direct uit de tekst spreekt, is het toch niet eerder dan een kwart eeuw na zijn 
persoonlijke bekering geschreven – het verhaal wil dat dit op een kerstavond gebeurde. In 1779 werd 
het lied voor het eerst gepubliceerd. 

De tekst kreeg varianten, ook vanwege het negatieve mensbeeld (zonde) dat er uit spreekt. Is de 
mens dan in het geheel niet in staat goeds te doen? De zin ‘That saved a wretch like me’ werd vaak 
gewijzigd in ‘that saved and strengthened me’: Gods genade maakt mij sterker, zodat ik mij ook voor 
zijn wereld in kan zetten. 

Het lied en de melodie ervan kregen een veel bredere draagwijdte dan alleen binnen de kerk. De 
melodie werd bijvoorbeeld een symbool van de Amerikaanse cultuur en gemeenschap. Denk daarbij 
eens aan de doedelzakken die de melodie spelen bij algemene herdenkingsbijeenkomsten. Een 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/keti-koti-breek-de-ketenen-van-slavernij/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/keti-koti-breek-de-ketenen-van-slavernij/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/excuses-van-een-kerk-van-slavenhouders/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/excuses-van-een-kerk-van-slavenhouders/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/excuses-van-een-kerk-van-slavenhouders/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/excuses-van-een-kerk-van-slavenhouders/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/keti-koti-breek-de-ketenen-van-slavernij/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/excuses-van-een-kerk-van-slavenhouders/
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cultuurchristelijk symbool van een natie. Barack Obama zette het lied spontaan in bij de herdenking 
van de negen slachtoffers van de schietpartij in een zwarte kerk in Charleston in 2015. 

 

 

Wandeling: langs sporen van het slavernijverleden in Leeuwarden 
 
Cultuur. 

In 2006 verschenen twee films over John Newton, die allebei Amazing Grace als titel hebben. De 
Nigeriaanse film toont het verhaal, veel meer dan de Brits-Amerikaanse, vanuit het perspectief van 
de zwarte bevolking. In 2014 verscheen bovendien de film Freedom. 

De melodie van Amazing Grace werd vanaf 1971 bekend bij lied Waarheen, waarvoor van Mieke 
Telkamp, decennialang een geliefde keus bij uitvaarten. Dit lied, hoewel niet expliciet gelovig, sluit 
aan bij de thematiek van Amazing Grace, in ‘de hand die ons geleidt’ naar de bevrijding, ook al is het 
nog duister en moeten er nog veel offers worden gebracht. De zanger staat ondanks dat al in het licht 
van de bevrijding. 

Van uit de kerkenraad.  
Op 1 juni kregen wij het bericht van het onverwachte overlijden van Anton Nieuwdam.   
 
3 april 1937- 1 juni 2025. 
 
Ook al woonde hij niet meer in Warten hij bezocht nog geregeld de diensten in onze kerk en voelde 
zich nog steeds betrokken bij de mensen in het dorp Warten en onze gemeenteleden. 
10 juni is hij vanuit de kerk in Warten na condoleance en rouwdienst begraven.  
 
Deze “Underweis” is alweer de laatste voor de vakantie. De kerkenraad wenst iedereen een goede 
vakantie. Gaat u niet, dan wensen wij u en de vakantiegangers een fijne zomer toe!  
Het lukt de dienstplanner in deze zomer niet alle zondagsdiensten door te laten gaan, maar leest u 
goed het preekrooster achterop “Underweis” en op onze website “www.wartengahe.nl“  
zodat u niet voor een dichte deur komt te staan. 
 
Fijne zomer toegewenst,  
 
De kerkenraad. 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/wandel-langs-sporen-van-het-slavernijverleden-in-leeuwarden/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/wandel-langs-sporen-van-het-slavernijverleden-in-leeuwarden/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/wandel-langs-sporen-van-het-slavernijverleden-in-leeuwarden/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/wandel-langs-sporen-van-het-slavernijverleden-in-leeuwarden/
http://www.wartengahe.nl/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/wandel-langs-sporen-van-het-slavernijverleden-in-leeuwarden/
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De bloemen van onze gemeente gingen naar: 
   
Mei 
04 mei  mevr. Veenema            Warga 
11 mei  mevr. Roelie Boekema  Warten 
18 mei  Wiggele Vriezinga       Warga 
25 mei  Jitse en Wiepie Bos    Warten   
 
Juni 
01 juni    Anneke  Gerbens          Warstiens. 
22 juni  familie Boekema          Warten 
 

 

 

 

Het zomerweer brengt ons meer vrolijkheid, 
geeft levenslust, we hebben meer elan, 
bewegen vrijer, nemen het ervan, 
het zonlicht wekt in ons die monterheid. 
 
Zijn straling stimuleert, zijn werkzaamheid 
doet wonderen; God als de Ambachtsman 
creëerde zonlicht voor Zijn scheppingsplan, 
dat duren moest tot in de eeuwigheid. 
 
Gods liefde voor de mens, Zijn vreugdegeest, 
verspreidt Hij blijde in Zijn zonnelicht, 
in zomerzon, als weldaad die geneest. 
 
Een gouden bron van vreugde ons gericht, 
want vreugde wenst Hij voor ons welzijn 't meest, 
tot wij voor eeuwig "stralen" in Zijn Licht. 
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Vertrouwenspersoon Hervormde gemeente Wartengahe 
 
In de loop van dit jaar, 2025, wordt het voor de gemeenten in de Protestantse Kerk in 
Nederland verplicht om vertrouwenspersonen aan te stellen. Om deze reden heeft de 
Classis Fryslân in 2024 de commissie ‘Veilige kerk” ingesteld. Deze commissie heeft 
geïnventariseerd wat in de gemeenten de ontwikkelingen zijn op dit gebied. Het 
resultaat van deze inventarisatieronde was dat een aantal gemeenten inderdaad één of 
twee vertrouwenspersonen heeft, maar dat een groot aantal gemeenten nog niet zo ver 
is. Bovendien stelden veel gemeenten de vraag of dit ook classicaal kan worden 
georganiseerd. Het breed moderamen van de classis Fryslân, BMCV, heeft vervolgens 
aan bovengenoemde commissie de opdracht gegeven om voorbereidingen te treffen 
voor de aanstelling van een ‘poule’ van vertrouwenspersonen die voor de hele classis 
beschikbaar is.  
 
Nu is het moment gekomen om u hiervoor verder in te lichten. Deze ‘poule’ is gevormd 
en bestaat uit tien opgeleide vertrouwenspersonen, waarmee in voorkomende gevallen 
contact kan worden opgenomen door gemeenteleden van gemeenten in de Classis 
Fryslân.  
 
Veilige kerk 
Als gemeente vormen wij met elkaar een geloofsgemeenschap. Binnen die gemeenschap moet ieder 
zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat je niet geconfronteerd behoort te worden met 
grensoverschrijdend gedrag van kerkelijk medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers. 
Misbruik in welke vorm dan ook komt in de gehele maatschappij voor en daar zijn wij als kerk niet 
immuun voor. Het is dan ook belangrijk dat wij ons als gemeenschap bewust zijn dat dit voorkomt en 
dat er gemeenteleden zijn die hiermee te maken kunnen hebben. 
  
Wat is misbruik? 
Bij misbruik is er altijd sprake van grensoverschrijdend gedrag in de omgang tussen mensen waarbij 
er een verschil in positie is. Bijvoorbeeld omdat degene die zich grensoverschrijdend gedraagt een 
bepaalde functie  
heeft binnen de kerk of de gemeenschap. Of omdat dit iemand is die je hulp of pastorale zorg biedt. 
  
Grensoverschrijdend gedrag 
Er kan sprake zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit kan variëren  van ernstige 
grensoverschrijdende contacten tot aanrakingen of opmerkingen waarbij je je niet op je gemak of 
niet veilig voelt. 
Er kan ook sprake zijn van ander grensoverschrijdend gedrag. Er worden bijvoorbeeld opmerkingen 
gemaakt waardoor je je onder druk gezet voelt of waardoor je benadeeld wordt. Misschien word  je 
genegeerd of buitengesloten. Ook dan kun je je niet veilig voelen of belemmerd. 
Verder kun je constateren dat mensen niet eerlijk omgaan met bezittingen van een ander of van de 
gemeente. 
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Vertrouwenspersoon 
Onze gemeente wil ervoor zorgen dat er een plek is waar gemeenteleden met dergelijke klachten 
terecht kunnen.  
Binnen de classis is daarom een poule van vertrouwenspersonen beschikbaar, waar een beroep op 
kan worden gedaan.  
Zij bieden een eerste opvang als je in een situatie komt die niet veilig voelt. 
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, denkt mee bij eventuele vervolg stappen en kan 
ondersteuning bieden hierbij. De vertrouwenspersoon is neutraal en is verplicht tot geheimhouding.  
In het contact met de vertrouwenspersoon behoud je zelf de regie over wat er gebeurt. 
De vertrouwenspersoon functioneert ook onafhankelijk van de kerkenraad. 
 
Praten over grensoverschrijdend gedrag is moeilijk. Er kunnen allerlei gevoelens, zoals angst en 
schaamte en schuld spelen. Ook kun je bang zijn dat je niet serieus genomen zult worden.  
De vertrouwenspersonen zijn er juist voor om heel serieus op je melding in te gaan. 
De vertrouwenspersonen hebben ook een zeer belangrijke taak in preventie van grensoverschrijdend 
gedrag, bewustwording en voorlichting. Door ons meer bewust te zijn van de manieren waarop we 
met elkaar om gaan kunnen we een werkelijk veilige geloofsgemeenschap voor elkaar zijn. 
 
Alle door de classis Fryslân aangewezen vertrouwenspersonen zijn vrijwilligers en hebben de 
opleiding tot vertrouwenspersoon gevolgd.  
Zij zijn op de hoogte van het protocol dat geldt binnen de Protestantse Kerk in Nederland.  
Een lijst met vertrouwenspersonen is te vinden via onderstaande link op de website van de Classis 
Fryslân: https://www.classisfryslan.nl  
 
 

 

           
 

 
 
 

 
Gedragscode van de Hervormde Gemeente Wartengahe  
te Wergea, Warstiens en Warten      

           
Wij zijn een gemeente waar de Bijbelse boodschap van Geloof, Hoop en Liefde wordt uitgedragen en 
geleefd. Wij vinden het belangrijk dat het gedrag van onze (vrijwillige) medewerkers past bij deze 
intentie. Gedrag dat passend is, willen we bevorderen. Gedrag dat niet passend is en grenzen 
overschrijdt, willen we tegengaan. 
Binnen onze gemeente gelden daarom de volgende gedragsregels. Hierop zijn we voor iedereen 
binnen en buiten onze gemeente aanspreekbaar. 
 
1. Veilige omgeving 
We werken met elkaar en anderen aan een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en 
gerespecteerd voelt. Zo creëren we een plek waar het goed is om te zijn. Ook als deze gedragscode 
geen direct en duidelijk antwoord geeft, blijven veiligheid en respect de leidraad voor ons handelen. 
 
 
 

https://www.classisfryslan.nl/
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2. Respect 
We respecteren elkaar en anderen. We benaderen niemand op een manier die zijn of haar geestelijke 
en lichamelijke waardigheid en integriteit aantast. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en 
extra kwetsbare mensen. Bijzonder zorgvuldig zijn we bij individuele contacten. 
 
3. Privacy 
We dringen niet verder door in het privéleven van mensen dan vanuit onze functie noodzakelijk is. 
Bovendien zijn we terughoudend met het binnengaan van ruimtes waar mensen zich om 
privéredenen bevinden. Dat geldt zowel in onze eigen gebouwen als elders – bij kleedkamers, 
slaapkamers, sanitaire ruimtes en dergelijke. 
 
4. Geheimhouding 
We gaan zorgvuldig om met de gegevens die we van elkaar en anderen ontvangen. We houden 
geheim wat ons in vertrouwelijkheid is meegedeeld en overleggen hierover alleen als de betrokkene 
daar mee instemt. Deze regel blijft van kracht ook nadat we onze (vrijwillige) taak in onze gemeente 
hebben neergelegd. De ambtsdragers van de gemeente doen de belofte van geheimhouding, maar 
voor de andere vrijwilligers geldt dit eveneens. Als geheimhouding schadelijk of gevaarlijk is voor 
betrokkene of anderen, of als de wet anders eist, vervalt deze regel. 
 
5. Lichamelijke integriteit 
We raken elkaar en anderen niet aan op een manier die als seksueel of erotisch opgevat kan worden. 
Ook in ons taalgebruik vermijden we dit. We spreken af dat alle seksuele handelingen, – contacten en 
– relaties tussen een meerderjarige medewerker en minderjarigen tot 18 jaar onder geen beding 
geoorloofd zijn. 
 
6. Persoonlijke integriteit 
We zijn een gemeenschap van eenheid-in-verscheidenheid. We respecteren de ander in zijn/haar 
geslacht, huidskleur, geaardheid, afkomst. We vermijden elk gedrag (verbaal en non-verbaal) dat de 
ander ervaart als agressie, geweld, discriminatie, pesten of buitensluiting. 
 
7. Geld en bezittingen 
We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder op financieel terrein.  
Met giften gaan we zorgvuldig om, zowel bij het aannemen als doorgeven. Giften aan medewerkers 
persoonlijk bedragen niet meer dan vijftig Euro. Giften aan onze gemeente melden we bij de 
penningmeester. We gaan eerlijk en integer om met het geld en de eigendommen die niet van 
onszelf zijn, maar van een ander of van de kerkelijke gemeente. 
 
8. Onderlinge zorg 
We zetten ons in om elkaar en anderen te beschermen tegen elke vorm van ongewenst gedrag. We 
spreken elkaar daar actief op aan. Bij ongewenst gedrag of als we twijfelen over 
gedrag van onszelf of een ander, zoeken we contact met één van de vertrouwenspersonen van de 
gemeente via de website van de classis Fryslân voor nader beraad. Dat doen we ook bij gedrag 
waarvan we zeker weten dat het strijdig is met deze gedragscode. 
 
Slotbepaling: Iedereen betrokken bij de kerkelijke gemeente kan contact opnemen met één van de 
onafhankelijke vertrouwenspersonen van de classis Fryslân. 
 
Vastgesteld door de kerkenraad op 20 mei 2025 
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Belangrijke adressen: 
  
Voorganger: 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang,  
De Welle 48, 8939 AT Leeuwarden.  
Tel. 058-2159100 
Fax. 058-2990529 
E-mail: alicebuizer@gmail.com 
  
Ouderling/Contactpersoon voor het pastoraal werk: 
Janneke de Ruiter-Donkersloot,  
Palmastrjitte 6, 9005 MJ Wergea.  
Tel. 058-8435549 
E-mail: pw@deruiteragro.com 
  
Ouderling/preekvoorziening: 
Fokje Hoekstra-Oosting,  
Hoofdstraat 66, 9003 LL Warten.  
Tel. 058-2552271 
E-mail: fokjehoekstra66@gmail.com 
 
Ouderling : 
Aletta Vries 
Meagere Weide 10, 9003 MG Warten 
Tel. 06-48834122 
 E-mail: vries.aletta@gmail.com 
 
Diaken: 
Harma Landheer,  
Stukleane 6, 9003 XR Warten.  
Tel. 058-2551746 
E-mail: ghlandheer@hotmail.com 
  
Diaken: 
Grietje van der Velde-Bilstra 
De Mieden 36, 9003 MS Warten.  
Tel. 06-12289552 
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com 
 
Diaken: 
Leentje Kalsbeek-van der Woude 
De Terp 30 
9005 NP Wergea 
Tel: 058-2551218 
E-mail: kalsbeekleentje@gmail.com 
 
Voozitter, penningmeester en administrateur van het  
College van  kerkrentmeesters: 
Piet van der Velde,  
De Mieden 36,  9003 MS Warten.  
Tel. 06-46172840 
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkvoogdij: 
Wouter Schuurmans 
Warstienserdyk 1a 
9005 XM Wergea 

Kerkvoogdij: 
Wouter Schuurman 
Warstienserdyk 1a 
9005 XM Wergea 
Tel: 058-2896595 
E-mail: annschuurmans@hotmail.com 
 
Kerkvoogdij: 
Froukje Hoekstra 
Oeble-om-wei 4 
9004 XZ Warstiens 
Tel. 058-2552036 
hoekstrajepma@gmail.com 
 
Kerkvoogdij: 
Dick de Ruiter 
Geate Mar 7 
9005 XJ Wergea 
Tel: 058-2551381 
familie@deruiteragro.com 
 
Redactie Kerkblad: 
Antsje de Boer v.d. Woude,  
De Marren 45, 9005 NS Wergea.  
Tel. 058-2552329  
E-mail: boerdejan@kpnmail.nl 
  
Contactpersonen kerkgebouwen: 
  
Kerk Warten: 
Piet van der Velde,  
De Mieden 36, 9003 MS Warten.  
Tel. 06-46172840 
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com 
  
Kerk Warstiens:  
Hedzer Weijer,  
Buorren 6, 9004 XW Warstiens.   
Tel. 06-38187604 
E-mail: hyweijer@gmail.com 
  
Kerkgebouw “de Frissel Wergea”: 
Leentje Kalsbeek-van der Woude 
De Terp 30 
9005 NP Wergea 
Tel: 058-2551218 
E-mail: kalsbeekleentje@gmail.com 
 
Bankrelaties: 
College van Kerk- rentmeesters:  
Banknummer: NL68 INGB  0000 6406 45. 
t.n.v.: Kerkvoogdij Wartengahe te Warten. 
 
College van Diakenen: 
Banknummer: NL40 RABO 0373 7396 56 
t.n.v.: Diaconie Warten. 

 

mailto:alicebuizer@gmail.com
mailto:pw@deruiteragro.com
mailto:fokjehoekstra66@gmail.com
mailto:ghlandheer@hotmail.com
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
mailto:kalsbeekleentje@gmail.com
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
mailto:annschuurmans@hotmail.com
mailto:hoekstrajepma@gmail.com
mailto:familie@deruiteragro.com
mailto:boerdejan@kpnmail.nl
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
mailto:kalsbeekleentje@gmail.com
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Preekrooster 
   

Juli 2025 
13 09.30 uur Warten Ds. W. Tinga   Org. A. Brouwer 
20 09.30 uur Warstiens Ds. D. Bargerbos  Org. Jelle Visser 
27   Geen dienst     
 
 

Augustus 2025 
03 09.30 uur Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. Jelle Visser 
10 09.30 uur Warten Mevr. P. Boonstra  Org. Jan v.d. Wal 
17 09.30 uur Warstiens Ds. Tjerk de Reus  Org. 

A. Wiegersma 
24   Geen dienst 
31   Geen dienst 
 
 

September 2025 
07 09.30 uur Warstiens Ds. Tjerk de Reus  Org.  

Jantien de Reus 
14 09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. Jan v.d. Wal 
21   Geen dienst 
28 09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. Jelle Visser 
 
 

Oktober 2025 
05 09.30 uur Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. A. Brouwer 
12 09.30 uur Warten Ds. O. Dijkstra   Org. Jelle Visser 
19 09.30 uur Warstiens Ds. D. Bargerbos  Org. 

A. Wiegersma 
26 09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. Jan v.d. Wal 
 
 
 
   

 
 

 
Hervormde 
Gemeente 

Wartengahe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kijk ook eens op de              
          website 
 
www.wartengahe.nl 
 
 
 
 
 
Kopij inleveren voor 
6 oktober 2025 bij: 
 
Antsje de Boer 
boerdejan@kpnmail.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


