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Onder de Kersenboom 

 
De grond van het bestaan  
 
Het was op een mooie, heerlijke zomerdag na die zondag, die zo heet was. 
Eindelijk een goede temperatuur om buiten in de tuin bezig te zijn, iets te 
doen. Langs het hek hangen en bloeien de sierbonen. Die komen elk jaar 
vanzelf. De inmiddels doorgeschoten rucola bloeit en de korenbloemen 
even verder op ook. Ze lokken heel wat hommels naar onze moestuin. 
Daarin bevindt zich ook een flinke zelfgemaakte composthoop. Smakelijke 
voedsel voor de bodem. Geweldig om te zien al wat daarin leeft. Met een 
schep of vork zie je meteen al een paar dikke rode regenvormen. Etenstijd! 
 
Het voelde vandaag na al die hitte en droogte heerlijk om in de tuin te zijn. 
En daar was ook die vaste vriend, de merel. Andersom vraag je je af of die 
merel ons ook opmerkt.  Vermoedelijk wel. Daar zijn ze weer, de mensen.  
 
Ik kan heel lang naar de merel kijken, hoe hij met zijn snavel in de grond 
pikt. En hoe hij de schone bestrating naast de tuin weer bestrooit met 
aarde. Je ziet hem af en toe met een worm in de snavel wegvliegen en dan 
na een poosje weer hoog in de appelboom neerstrijken waar hij dan een 
mooi fluitconcert geeft. De merel zingt niet om ons te bedanken.  
Maar misschien ook wel. 
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Ik moet denken aan de woorden van Maya Angelou: 
“Een vogel zingt niet omdat hij een antwoord geeft. 
Hij zingt omdat hij een lied heeft.” 
 
Maar van wie is de grond, de aarde eigenlijk? Voor de worm is de grond zijn woonplaats. Daarin leeft hij 
en bewerkt hij de grond. Van de merel die daar zijn voedsel vindt. Van ons mensen, omdat het stukje 
grond bij ons huis hoort. Eigenlijk is de grond van zowel niemand als van ons allemaal, denk ik soms. We 
zijn er eigenlijk allemaal wel op de een of andere manier mee verbonden: de worm, de merel, de mens, 
wij zijn verbonden met de grond,  
met de aarde. 
 
Terwijl dit mij nog bezighoudt, komt een andere gast in de tuin. Een koolmeesje vliegt heel dichtbij, over 
ons hoofd. Hij vindt snel de weg naar voedsel in één van de fruitbomen in de tuin. Dan komen ook twee 
scholeksters aanvliegen. Met een geweldige lenigheid maken ze bewegingen om uit dezelfde boom 
herhaaldelijk wat lekkers weg te pikken.                                                                   
De bloemen in de tuin lokken hommels aan. Wij zijn er allemaal weer! 
Op een middag als deze voel ik me helemaal verheugd, met al deze vrienden om mij heen. Zo’n tuin is 
de wereld in miniatuur waar ook ik onderdeel van uitmaak door wat ik met mijn hand doe, plant en 
oogst. Daardoor kan ik me intens verwonderen en voel ik mij vervuld van een enorme rijkdom.  
Ook realiseer ik mij dat ik deel uitmaak van een groter geheel en afhankelijk ben van alles wat groeit en 
bloeit, zo veel dieren leven in en boven de grond, kruipen en vliegen. Veel daarvan zien wij niet, omdat 
ze in de grond leven. Letterlijk en figuurlijk niet te doorgronden. Een mysterie, net als de graankorrel die 
‘in de aarde valt’ en sterft om vrucht voort te brengen. Ik verwonder mij daar steeds over.  
En de merel …, hij zingt nog even door.  
 
Ds. Alice Buizer -Tchiengang.  
 
 
 

Herdenking van het slavernijverleden 
 
Op 30 juni en 1 juli hebben in diverse Nederlandse steden en dorpen herdenkingsbijeenkomsten 
plaatsgevonden van het slavernijverleden. 
 
In het Oosterpark in Amsterdam bood ook koning Willem-Alexander mede namens de Nederlandse 
regering zijn excuses aan en vroeg hij om vergiffenis. Daarop barstte er gejuich los onder de 
toeschouwers. De koning vervolgde met zijn hand op zijn hart: "Ze worden door mij met hart en ziel 
intens beleefd." 
 
De koning herhaalde dat slavernij een misdaad is tegen de menselijkheid. "Van alle vormen van 
onvrijheid is slavernij het meest vernederend en mensonterend."  
 
Ook zei hij: "We dragen de gruwelijkheden van het slavernijverleden met ons mee.  
De effecten zijn nog steeds voelbaar, bijvoorbeeld via racisme." 
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Gebed 
 
Eeuwige, 
Zoveel gebroken in uw schepping 
Gekwetste zielen 
Verlamde lichamen 
Verkrampte geesten 
Ongeziene kinderen 
Verschroeide aarde  
Vervuilde lucht 
 
Maar ongebroken in Uw liefde  
En ongebroken de liefde van Uw kind 
En ongebroken de kracht 
Van dat aloude gebaar 
Van het breken van het brood 
En het delen van de wijn  
Om ons eraan te herinneren 
Dat mens-zijn betekent 
Leven van genade  
In dankbaarheid  
In solidariteit met vriend en vreemde 
In verbondenheid met al wat leeft 
Helend wat gebroken is  
En zo werkend aan een nieuwe wereld  
 
 

 
 
Afsluiting schooljaar 
Blij zijn wij met alle kinderen van onze 3 dorpen die geslaagd zijn. Geniet van jullie vakantie en wij 
wensen jullie veel succes in de volgende stappen. 
Voor wie het nog niet helemaal gelukt is, houd moed!  
Ook voor jou komt het straks goed.  
Met de geslaagden van middelbare scholen merk je eigenlijk dat de vakantie al begonnen is.  
Het ophangen van de vlag was een duidelijk teken. 
Voor de basisschool is dat bijna ook zover. Maar de leerlingen van groep acht bereiden zich nog voor op 
de musical en dan nemen zij afscheid van de basisschool. En dan breekt een nieuwe fase in hun leven 
aan. Wij wensen jullie alle goeds in je nieuwe school na de vakantie. Dat je straks op je nieuwe school je 
plek zult vinden. 
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Pastoraat 
Er zijn in onze dorpen soms zorgen over mensen die fysiek of mentaal lijden aan een ziekte.  
Of om kinderen, kleinkinderen die de juiste weg niet weten te vinden. Om vrienden met problemen. 
Maar ook zorgen om de eigen situatie. Probeer ze te delen met anderen. Dat maakt de zorgen vaak al 
wat lichter. U kunt ook altijd mij aanspreken of mailen. U kunt ook altijd een beroep doen op de 
personen waarvan de namen en telefoonnummers in ons kerkblad staan.  
Samen de vreugde of het verdriet delen, dat is wezenlijk voor ieder mens.  
Tot slot wens ik u en jullie allen alvast een fijne zomer, met veel inspiratie en ontspanning en 
ontmoeting.   
 
Hartelijke groet,  
Alice Buizer-Tchiengang. 

 
 
Vanuit de Kerkenraad. 
 
Deze “Underweis” is alweer de laatste voor de zomer vakantie dus ook een rust pauze voor onze 
kerkenraad. Ook de kerkdiensten worden noodzakelijk aangepast, het lukte Fokje Hoekstra, die voor ons 
het preek en organisten rooster verzorgd, niet om in de maand augustus predikanten en organisten te 
vinden. Daarom worden er in augustus geen kerkdiensten in onze kerken gehouden. Maar natuurlijk 
kunt u altijd een bezoek brengen bij anderen kerken. Na de vakantie, 10 september beginnen wij weer 
met een dienst in Warten waar in ds. D. Bargerbos hoopt voor te gaan. 
Vanaf deze plaats willen wij als kerkenraad een goede vakantie of als u thuis blijft goede dagen 
toewensen en hopen u weer in gezondheid terug te zien na deze rustperiode. 
 
De kerkenraad. 

 
De  bloemen van onze gemeente gingen naar: 
 
Mei 
21   Dhr. Haijte  Haijtema     Warga 
28        Froukje Hoekstra           Warten  
       Wouter Schuurmans       Warstiens. 
        Dick de Ruiter   

Leentje Kalsbeek      Warga 
        Grietje v/d Velde   Warten. 

Aletta Vries     Warten. 
 
Juni 
04    Mevr. Annie Baarsma   Warga        
18    Harma en Geale Landheer   Warten 
 
Juli 
02      Dhr. Sipke Stelwagen    Warga                 
09       Dhr. Jelle miedema       Warga                
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Kinderpagina. 
 
Afscheid. (Uit: ‘De eekhoorn en de mier’ van Tom van Tellegen) 
 
'Ik moet op reis, eekhoorn,' zei de mier op een ochtend. Zij zaten op de tak voor de deur van de 
eekhoorn. De eekhoorn was nog maar net wakker en geeuwde nog. 'En je moet niet vragen of het echt 
moet,' zei de mier, 'want het moet.' 'Maar dat vraag ik helemaal niet,' zei de eekhoorn.  
'Nee, maar je stond wel op het punt om dat te vragen, wees maar eerlijk.'  
De eekhoorn zweeg. 'Het minste wat we kunnen doen,' zei de mier, 'is op een kalme manier afscheid 
nemen.' 'Ja,' zei de eekhoorn. 'Dus niet met gejammer en tranen en wat zal ik je missen en kom gauw 
terug en zo daar heb ik toch zo'n hekel aan, eekhoorn, als je dat eens wist…'  
De eekhoorn knikte.  
'Als jij nou in de deuropening gaat staan…' zei de mier. De eekhoorn ging in de deuropening staan.  
De mier gaf hem een hand en zei: 'Nou, eekhoorn, tot ziens dan.'  
'Dag mier,' zei de eekhoorn. 'Goede reis'.  
Maar de mier was niet tevreden over het afscheid en bleef staan. 'Die brok in je keel, eekhoorn,' zei hij, 
'die hoorde ik wel!' Ze probeerden het opnieuw en nu zei de mier dat hij een traan zag blinken in het 
oog van de eekhoorn en vond hij 'Goede reis' niet goed. 'Je vindt het erg, eekhoorn, je vindt het heel 
erg, ik zie het wel!'  
De eekhoorn zweeg.  
'Doe toch kalm!' riep de mier. Ze probeerden het nog een keer met 'Beste reis', en een keer zonder 
woorden, zonder elkaar aan te kijken. De eekhoorn deed zo kalm als hij nog nooit had gedaan.  
Maar de mier vond het niet goed. 'Zo kan ik niet op reis gaan,' zei hij verongelijkt.  
'Terwijl het in feite moet. Echt moet!' 'Ja,' zei de eekhoorn.  
Daarna zwegen zij en zaten in het licht van de opkomende zon op de tak voor de deur van de eekhoorn. 
Het bos rook naar dennenhout en in de verte zong de lijster.  
'Het minste wat we kunnen doen,' zei de mier, is op een kalme manier afscheid nemen.'  
'Ja,' zei de eekhoorn.  
'Dus niet met gejammer en tranen en wat zal ik je missen en kom gauw weer terug en  
zo daar heb ik toch zo'n hekel aan, eekhoorn, als je dat eens wist…'  
De eekhoorn knikte. 'Die brok in je keel, eekhoorn,' zei hij, die hoorde ik wel!'  
Ze probeerden het opnieuw en nu zei de mier dat hij een traan zag blinken in het oog van de eekhoorn. 
(…)  
'Je vindt het erg, eekhoorn, je vindt het heel erg, ik zie het wel!'  
De eekhoorn zweeg. En ik zweeg….  
Geen gejammer en tranen en wat zal ik je missen en kom gauw weer terug. Daar heb ik toch zo'n hekel 
aan, jongens, als je dat eens wist…. Een brok in m'n keel…, misschien dat je 'm hoort.  
Een traan in mijn oog zien blinken…, als je goed kijkt misschien wel.  
Ik vind het erg, heel erg, zie je het wel?!  
En ik zweeg….   
'Zo kan ik niet op reis gaan,' zei hij verongelijkt. 'Terwijl het in feite moet. Echt moet!'  
'Ja,' zei de eekhoorn.  
'Ja'. En ik zweeg…. Geen woorden meer, alleen op papier, net als deze mieren, vastgelegd, op papier…. 
Gewerkt hebben jullie, als mieren!  
Een korte tijd mocht ik helpen bij het bouwen van de mierenhoop. Ga op reis door die gangen, ze zijn 
stevig genoeg, ga op reis, omdat het moet, echt moet! 
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Belangrijke adressen: 
  
Voorganger: 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang,  
De Welle 48, 8939 AT Leeuwarden.  
Tel. 058-2159100 
Fax. 058-2990529 
E-mail: alicebuizer@gmail.com 
  
Ouderling/Contactpersoon voor het pastoraal werk: 
Janneke de Ruiter-Donkersloot,  
Palmastrjitte 6, 9005 MJ Wergea.  
Tel. 058-8435549 
E-mail: pw@deruiteragro.com 
  
Ouderling/preekvoorziening: 
Fokje Hoekstra-Oosting,  
Hoofdstraat 66, 9003 LL Warten.  
Tel. 058-2552271 
E-mail: fokjehoekstra66@gmail.com 
 
Ouderling : 
Aletta Vries 
Meagere Weide 10, 9003 MG Warten 
Tel. 06-48834122 
 E-mail: vries.aletta@gmail.com 
 
Diaken: 
Harma Landheer,  
Stukleane 6, 9003 XR Warten.  
Tel. 058-2551746 
E-mail: ghlandheer@hotmail.com 
  
Diaken: 
Grietje van der Velde-Bilstra 
De Mieden 36, 9003 MS Warten.  
Tel. 058-2552874 
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com 
 
Diaken: 
Leentje Kalsbeek-van der Woude 
De Terp 30 
9005 NP Wergea 
Tel: 058-2551218 
E-mail: kalsbeekleentje@gmail.com 
 
Kerkvoogdij: 
Wouter Schuurmans 
Warstienserdyk 1a 
9005 XM Wergea 
Tel: 058-2896595 
annschuurmans@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voozitter, penningmeester en administrateur van het  

Kerkvoogdij: 
Froukje Hoekstra 
Oeble-om-wei 4 
9004 XZ Warstiens 
Tel. 058-2552036 
hoekstrajepma@gmail.com 
 
Kerkvoogdij: 
Dick de Ruiter 
Geate Mar 7 
9005 XJ Wergea 
Tel: 058-2551381 
familie@deruiteragro.com 
 
Redactie Kerkblad: 
Antsje de Boer v.d. Woude,  
De Marren 45, 9005 NS Wergea.  
Tel. 058-2552329  
E-mail: boerdejan@kpnmail.nl 
  
Contactpersonen kerkgebouwen: 
  
Kerk Warten: 
Piet van der Velde,  
De Mieden 36, 9003 MS Warten.  
Tel. 06-46172840 
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com 
  
Kerk Warstiens:  
Hedzer Weijer,  
Buorren 6, 9004 XW Warstiens.   
Tel. 06-38187604 
E-mail: hyweijer@gmail.com 
  
Kerkgebouw “de Frissel Wergea”: 
Wigle en Fokje Vriesinga 
De Marren 31, 9005 MS Wergea.  
Tel. 058-8448499 
E-mail: wigle@impactpoeder.nl 
 
Bankrelaties: 
 
College van Kerk- rentmeesters:  
Banknummer: NL68 INGB  0000 6406 45. 
t.n.v.: Kerkvoogdij Wartengahe te Warten. 
 
College van Diakenen: 
Banknummer: NL40 RABO 0373 7396 56 
t.n.v.: Diaconie Warten. 

 

mailto:alicebuizer@gmail.com
mailto:pw@deruiteragro.com
mailto:fokjehoekstra66@gmail.com
mailto:ghlandheer@hotmail.com
mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
mailto:kalsbeekleentje@gmail.com
mailto:annschuurmans@hotmail.com
mailto:hoekstrajepma@gmail.com
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Hervormde 
Gemeente 

Wartengahe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kijk ook eens op de              
          website 
 
www.wartengahe.nl 
 
 
 
 
 
Kopij inleveren voor  
11 september 2023 bij: 
 
Antsje de Boer 
boerdejan@kpnmail.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preekrooster 
 

Juli 2023 
09 10.00 uur Wergea Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. Jelle Visser 
   Matty Kloosterman vertelt in “De Bidler” 

over het project in Brazilië van Robert Smit  
16 Geen dienst 
23 09.30 uur Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. Jan v.d. Wal 
30 09.30 uur Warten Ds. J. van Doorn  Org. Jan Swart 
 

Augustus 2023 
De hele maand vakantie. 
 

September 2023 
03 Geen dienst 
10 09.30 uur Warten Ds. D. Bargerbos  Org. Jan v.d. Wal 
17 ??????  Warten Wartenster wetterwille in een tent 
24 09.30 uur Warten Ds. M. Mook   Org. Jelle Visser 
 
 

Oktober 2023 
01 Geen dienst 
08 09.30 uur  Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. Jelle Visser 
15 Geen dienst 
22 09.30 uur  Warstiens Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. Jan v.d. Wal 
29 09.30 uur Warten Ds. O. Dijkstra   ?????? 
 

November 2023 
05 Geen dienst 
12 09.30 uur Warten Ds. L. Geijlvoet  Org. Jelle Visser 
19 09.30 uur Wergea Ds. J. Van der Meer  Org. Mea Stelma 
   De Frissel 
26 09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. Jelle Visser 
 

December 2023 
03 Geen dienst 
10 09.30 uur Wergea Ds. D. Bargerbos  Org. Jan v.d. Wal 
   De Frissel 
17 09.30 uur Warten Ds. H. Post-Knol  Org. Mea Stelma 
24 ???????? Warten Kerstkuier???? 
25 09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. ????? 
   Kerst m.m. w “Ynspiraasje” 
31 19.00 uur Wergea Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. ????? 
   De Frissel 
 
 
 
 
 
 
 


