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Onder de Kersenboom Advent en Kerst  - De taal van de profetieën waar 
vreugde, kracht en hoop vanuit gaat 
 
Op dit moment dat ik schrijf, kijk ik uit naar de eerste Adventszondag  
(30 november). In de kamer klinkt de ‘Messiah’ van Georg Friedrich Händel. Ontroerend!  
Dan volgt die prachtige profetie van Jesaja 40: “1. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.  
2. Spreek tot Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar 
schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer 
heeft ontvangen. 3. Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de Heer een weg door de woestijn, 
effen in de wildernis een pad voor onze God.”  
Je wilt toch graag geloven dat dit werkelijkheid wordt? Geloven is hiervoor geopend worden. 
Ontroerd worden en tegelijkertijd ook de moed vinden om vorm te geven aan die nieuwe 
wereld waar we van dromen. Die geraaktheid onderga je en dan kom je ook in actie. 
De componist Händel is in staat gebleken om de profetieën een taal te geven met muziek 
waar vreugde, kracht en hoop vanuit gaat. Het is als een soort tegengif voor de moedeloos 
makende actualiteit waarin de economie de boventoon lijkt te voeren. Je hoopt en verwacht 
misschien dat de economie het komende jaar weer aantrekt, dat we weer ietsje opgeluchter 
kunnen gaan leven. Maar dat is niet waar die profetieën over gaan! Die profetieën gaan over 
een nieuwe wereld die komt, een veranderde werkelijkheid. Ze gaan niet over het haalbare. 
Ze breken dan ook steeds weer stuk op de werkelijkheid. Onze werkelijkheid, die wijzelf 
mede vormgeven!  
Dat is ook het vreemde, dat we in onszelf zo tegenstrijdig zijn dat we geen wereld kunnen 
vormgeven waarin liefde en recht de normen zijn. In de profetie van Jesaja is God de bron 
van die werkelijkheid. Met de komst van God in de geboorte van Jezus verandert de wereld. 
En de wegbereiders zijn zij die hem verwachten en bezig zijn de weg te effenen. Händel kan 
ons helpen de impact van die profetie te ervaren. De muziek luisteren met de tekst erbij. Het 
wonder is dat in onze ontvankelijkheid God nadert. Misschien is het open blijven in de 
praktijk van ons leven wel het geheim van geloven. Het leven is immers verlangend uitzien 
naar de nieuwe morgen, die nieuwe wereld? Uitzien naar het onverwachte, misschien ook 
waar zij zo van dromen. Het kindje Jezus, God die ons tegemoetkomt. 
 

Verwacht de komst des Heren lied 439  
 
Verwacht de komst des Heren 
o mens, bereid u voor:  
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 

Ik wens u inspirerende, gezegende, vreugdevolle feestdagen toe en een gezond en liefdevol 
nieuwjaar!  
 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang. 
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Het kind  
 
Ons is geen toekomst en geen keuze gelaten: 
wij moeten voort, verward en hulpeloos, 
in een cultuur van films en radio’s  
en soms, wat over het verleden praten. 
 
Niemand ontkomt er aan … alleen het kind 
is nog hetzelfde als voor duizend jaren. 
Nieuw en verwonderd ligt het rond te staren  
alsof de wereld pas vandaag begint.  
 
O maker in ditzelfde grauw getij, 
nog altijd komt het kind tot jou en mij.  
Nog altijd kan het opnieuw beginnen.  
 
In ieder kind kan het opnieuw beginnen. 
Zolang God kinderen in ons midden zendt, 
heeft Hij zich nog niet van ons afgewend. 
 
 Muus Jacobse.   
 

De Kerkdiensten 
 
‘Wat een voorrecht dat we zo’n huis in de buurt hebben, waar we af en toe even worden 
uitgetild boven de waan van de dag’, zo vertrouwde een bezoeker van een van onze 
activiteiten in de kerk mij toe. Mooi om te horen, want dat is precies wat we beogen. Juist in 
tijden waarin het nieuws ons onzeker maakt over onze toekomst, beseffen we hoe waar dit 
is om bij elkaar te komen. Om elkaar te bevragen maar ook om inspiratie op te doen en een 
antwoord te zoeken op de vraag met welk verhaal leven wij. We begonnen het seizoen in 
onze gemeenschap met tal van activiteiten. En dan hebben we het nog niet eens over de 
feestelijke startzondag met een Friese cabaretier. De laatste zondag van het kerkelijk jaar 
waarop wij de namen noemden van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Altijd weer 
een intens moment dat ons helpt onze gedachtenis vorm te geven.  
En tegelijk zien we ook vooruit op wat komen gaat. De oecumenische Adventzangdienst van 
15 december. En we verheugen ons ook op de Krystkuier op 21 december en de Kerstviering 
op 25 december waar naar verwacht veel mensen naar toe zullen komen om de geboorte 
van het kindje Jezus, de beloofde Messias, te vieren. In kwetsbaarheid kwam Hij ter wereld, 
heel gewoon. En toch ook heel bijzonder.  
Die mooie feestelijke momenten met de samenwerking met onze organist en  
dirigent Lucas Wiersema met het koor Ynspiraasje.  Zij zullen het mede mogelijk maken dat 
Advent en Kerst de bezinning bieden die wij deze dagen zo hard nodig hebben. 

 
 

 
 



Underweis     Pagina 
 4 
 

Licht 
 

Zal dit prille begin ook toekomst hebben 
misschien als wij dit licht meenemen, 

in ons hoofd en in ons hart. 
Niet om ons er tijdens de kerstdagen blind in te staren, 

maar om er onze eigen weg mee te verlichten. 
Met dit kwetsbare licht, 

dat om liefde en bescherming vraagt 
ga je andere dingen en andere mensen zien. 

Geen bomen met ballen, 
geen kerstmannen met zakken vol cadeaus 

Misschien kom je iemand tegen 
naar wie niemand omkijkt, 

iemand die om licht en liefde en bescherming vraagt. 
Iemand die jou nodig heeft en in die kwetsbaarheid 

jou ogen opent voor wat echt belangrijk is. 
Neem het daarom mee, dit licht, in je hoofd en in je hart. 

Het heeft ons nodig. 
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Opbrengst Fryske boeken in Warten,  
t.b.v. restauratie gebrandschilderde ramen in de Herv. Kerk van Warten 
 
 

Na aftrek van gemaakte kosten is er  
€ 1.173,61 overhandigd aan de kerk. 
 
Met dank aan alle verkopers, maar vooral ook aan 
alle kopers, is dit mooie bedrag binnen gehaald. 
 
 
 
De opbrengst van de verkoop van de Fryske boeken 
wordt door organisator Gerard Bouwmeester  
(links op de foto) overhandigd aan  
Piet van der Velde. 

 
 

 

Van uit de kerkenraad. 
 
Zondag 23 november was de herdenkingsdienst die wij gezamenlijk met de mensen uit  
onze 3 dorpen Warten, Warga en Warstiens voor het eerst in de Bidler hebben gehouden.  
Pastoraat, een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn, is meeleven met elkaar, aandacht en 
zorg geven aan de ander. Zowel aan mensen binnen als buiten de kerk. Bij momenten van 
rouw en gedachtenis biedt de kerk ruimte aan de gemeenteleden maar ook aan 
dorpsbewoners, om stil te staan bij hun verdriet, dan wordt de kerk een vindplaats van 
geloof, hoop en liefde. 
 
Twee Adventszondagen zijn inmiddels voorbij. Langzaam komen de kerstdagen inzicht. 
14 dec. Een oecumenische Advent in de R.K. kerk in Warga. 
21 dec. Is er een kerstkuier in Warten  
25 dec. Kerstdienst voor jong en oud met een prachtige kerstboom!!  
31 dec. Oudjaarsdienst met ds. Alice Buizer in de Frissel . 
 
Op 4 januari 2026 is er een afscheidsdienst in de Bidler waarin iedereen hartelijk welkom is 
en afscheid van Alice kan nemen. 
10.00-10.30 inloop  
10.30-11.45 afscheidsdienst.  
Wij danken Alice voor de vele stukjes die zij heeft geschreven in ons kerkblad Underweis. 
Maar vooral voor haar inzet voor onze gemeente Wartengahe. En de vele mensen uit onze  
3 dorpen waarvoor zij een luisterend oor had en iets heeft kunnen betekenen. 
We zullen je missen!  
 
De kerkenraad. 
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De bloemen van onze gemeente gingen naar:                  
 
Oktober 
12  Arthur en Suzy   Warten 
19  Ruurd Wallinga  
26  John en Thea Moes                 Warten 
 
November 
02  Stiltezondag                             Warten 
09  fam. Steinz                               Warten 
16   Auke v/d Meer               Warga                                   
 
December 
07  fam. Wesley Dijkstra   Warga                                                   

 
 

Verwonderd  en verstild 
 
Hier sta ik 
Wat terzijde in deze stal  
Plek van eenvoud en warmte 
Maria streelt ons kind, 
Jezus, 
Zoet slaapt hij 
in de voederbak. 
Ik voel me verbaasd en verwonderd. 
Verstild en vredig 
 
Deze geboorte is van een wonderlijk licht 
omgeven. 
Maria’s zwangerschap, 
Zo plotseling uit het niets. 
Een engel die me uitleg geeft in een droom: 
God is hier in het spel. 
En ik mag Jezus zijn naam toeroepen. 
Ik ben zo  blij met de uitleg, 
Met de rol mij toebedeeld. 
 
Een stal, 
Hier op deze plek van betekenis. 
Want Betlehem, ook mijn geboorteplaats, 
Is stad van David. 
Oude namen klinken nieuw, 
Vertrouwde woorden, tot leven gewekt. 
 
 

 
Ik voel me zacht omhuld, opgenomen in de 
geschiedenis 
en in het hier en nu van de eeuwigheid. 
Immanuël – God met ons, 
zo dichtbij. 

 
Hoe zal ik u ontvangen ? 
Hoe laat ik het toe, al dat licht, al die liefde ? 
Hoe wordt ik stil en leeg van binnen om te 
kunnen bevatten ? 
Hier sta ik 
verbaasd en verwonderd 
in de eenvoud en de warmte van de stal.  
 
Op deze plek van essentie. 
Ik voel me toeschouwer 
en onderdeel van het geheel. 
Opgenomen in de lichtheid van het bestaan en 
in de tijd. 

 
Door deze geboorte weet ik 
hoe stil en zacht 
het licht in ons bestaan is doorgebroken 

en het is. 

onvoorstelbaar dichtbij. 
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EINDEJAARSCOLLECTE 2025 
 
Jaarlijks wordt, aan het einde van het jaar de eindejaarscollecte gehouden. Deze collecte is 
bestemd voor het kerkenwerk in onze eigen gemeente. Met de opbrengst van deze collecte 
stimuleren wij veelal plaatselijke initiatieven. Wij willen deze collecte dan ook van harte bij u 
aanbevelen. 
U kunt uw bijdrage over maken op het bankrekeningnr. NL68 INGB 0000640645 van  
de Herv. Gem. Wartengahe, onder vermelding van Eindejaarscollecte.  
Wij danken u alvast voor uw bijdrage. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
Onder het motto: Geef vandaag voor de kerk van morgen wordt in de periode van zaterdag 
10 januari tot en met zaterdag 24 januari de jaarlijkse actie kerkbalans gehouden. Alle direct 
betrokkenen van onze gemeente ontvangen begin januari een zogenaamde toezeggingskaart 
waarmee ze te kennen kunnen geven welke financiële bijdrage zij willen geven in het nieuwe 
jaar. In de periode tot en met 14 februari 2026 zal de toezeggingskaart door één van de 
leden van onze kerk weer bij u worden opgehaald. Ook in 2026 hopen wij op uw bijdrage.  
Geef jij om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor 
elkaar en de mensen om ons heen. 
 
De Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Wartengahe. 

https://www.kerkbalans.nl/hoe-doe-ik-mee/
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BEGROTING 2026, Kerkelijke gemeente Wartengahe 
De volledige begroting van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente 
Wartengahe ligt vanaf heden weer tot het einde van dit jaar ter inzage. 
Mocht u belangstelling hebben tot het inzien van de begroting dan kunt u cotact opnemen 
met  Piet van der Velde, De Mieden 36 te Warten (06-46172840). 
Hieronder is een beknopt overzicht afgedrukt van de inkomsten en uitgaven over het jaar 
2026. 
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BEGROTING 2026, Diaconie Herv. Gem. Wartengahe 

De volledige begroting van het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Wartengahe ligt ook vanaf 
heden weer tot het einde van dit jaar ter inzage. Mocht u deze willen inzien dan kan dit bij Harma Landheer, 

Stukleane 6 te Warten (058-2551746)Hieronder is een beknopt overzicht afgedrukt van de 
inkomsten en uitgaven over het jaar 2026. 
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    Nieuwsbrief van de classis 
Jaargang 2025  
      Nummer 7 

 

Minsken fan ‘e wei  
 
‘Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie 
zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte.’  (Leviticus 19:33, NBV21)  

 
De vergeten vraag  
Bij verkiezingen horen paprikachips. Dat is bij mij in 
elk geval de eerste associatie bij het feest der 
democratie. Verkiezingsdebatten, diepte-interviews 
bij Nieuwsuur en zelfs de kandidaten met hun 
folders op straat: ik vind dat leuk om naar te kijken. 
En tot slot met een zak chips voor de uitslagen op 
de bank. Het was weer mooi!  
Maar kijkend naar de TV miste ik deze keer één 
belangrijke vraag. Het ging veel over asiel, migratie 
en mislukte integratie, maar niet over de 
hoofdvraag: hoe kun je in ons land wél succesvol 
integreren? En nog belangrijker: hoe kun je dat als 
gastland mogelijk maken?  
 
Empathie  
In Leviticus staat hiervoor een goede tip en daarom 
heb ik die bovenaan deze brief gezet: probeer je 
eerst eens in te leven in die ander. De vreemdeling 
is altijd minder vreemd dan je op het eerste gezicht 
dacht. Als je dan in gesprek komt, blijken er wel 
weer nieuwe vreemde verrassingen te zijn: elke 
cultuur heeft aspecten die je als westerling niet 
zomaar begrijpt. Zelfs binnen Nederland is dat zo. 
Toen ik dertig jaar geleden van de Veluwerand naar 
Fryslân verhuisde, moest ik  
naast de taal ook nog veel van de cultuur leren. En 
dan heb je het over een afstand van nog geen 
anderhalf uur.  
 
Mozes 
Een mooi voorbeeld hiervan staat in het boek 
Exodus. In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe 
Mozes moet vluchten van Egypte naar Midjan. 
Onderweg rust hij uit bij een waterput, waar hij  
 
een groep herderinnen helpt, wanneer ze worden 
lastig gevallen door een groep herders. Die  
 

herderinnen zijn zussen van elkaar, en zes van hen 
zelfs aanstaande schoonzus van die vreemdeling 
daar bij de put. Maar dat weten ze later pas. Nu 
accepteren ze zijn hulp en laten hem vervolgens 
zelf, alle oosterse gastvrijheid ten spijt, hulpeloos 
achter. Het is hun vader (een priester) die hen tot 
de orde roept en dan pas leren ze elkaar kennen en 
volgt er zelfs een bruiloft.  
 
Kennismaken  
Een bruiloft hoeft het hier bij ons niet meteen te 
worden. Maar een keer samen koffiedrinken of een 
hapje eten, zou al een groot verschil kunnen maken. 
Niet om hen te helpen, maar om elkaar te leren 
kennen. Een aantal gemeenten in onze classis heeft 
dat al eens gedaan, en hebben daar ontzettend veel 
van geleerd. De vreemdeling krijgt een naam, een 
gezicht en een verhaal.  
 
Kerk in Actie  
Wellicht denkt u nu: leuk, maar hoe beginnen we 
daarmee? Dat is geen onterechte vraag. De 
vluchtelingen die tot nu toe op mijn pad zijn 
gekomen, heb ik niet zelf gezocht. Ze waren er en de 
rest volgde met vallen en opstaan min of meer 
vanzelf. Maar er zijn ook mogelijkheden om hen als 
gemeente op te zoeken. Kerk in Actie heeft recent 
vier regioavonden georganiseerd waarbij we daar 
iets over konden horen.  
 
Thuisgevers  
Vooral van ‘De thuisgevers’ hebben we veel 
gehoord. Dit project is begonnen in en rond Kampen 
na de Russische in val in Oekraïne. Hals over kop 
moest er ruimte komen om mensen van daar hier 
een plek te geven. In Kampen sloegen kerk en 
burgerlijke overheid de handen inéén met een groot 
aantal opvangplekken tot gevolg. En ze  
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kregen de smaak te pakken: De Thuisgevers springen 
nu overal in het land bij om vluchtelingen aan 
onderdak te helpen. En kerken zijn dan vaak het 
begin. Denk aan een tijdelijk niet bewoonde pastorie 
of ander leegstaand onroerend goed. Of een uit 
gebruik genomen kerk. Of braak liggend land. De 
thuisgevers kunnen helpen bij het realiseren van 
zowel tijdelijke als definitieve woonruimte en dat 
voor zowel vluchteling als autochtoon. Het hele 
verhaal past niet in deze nieuwsbrief, maar neemt u 
vooral een kijkje op hun website: dethuisgevers.nl. 
Dit is vooral ook interessant voor wie tijdelijk wil 
verhuren en dat door de nieuwe regelgeving niet 
meer kan.  
 
Inlia en vluchtelingenwerk  
Niet besproken maar wel het vermelden waard zijn 
Inlia en de Vereniging Vluchtelingenwerk. Voor 
crisisopvang en opvang van niet gedocumenteerden 
zet INLIA zich in. En Vluchtelingenwerk begeleid 
vluchtelingen vanaf hun eerste AZC tot het moment 
dat ze zich zelfstandig in onze samenleving kunnen 
redden.  
Zie inlia.nl en vluchtelingenwerk.nl.  
 
Medegelovigen  
Een bijzondere ingang voor ons als kerken is gelegen 
in het feit dat veel vluchtelingen Christen zijn. Dat 
maakt dat we van begin af aan iets gemeen hebben. 
We kunnen samen bidden, soms zelfs samen bidden 
of in de Bijbel lezen. En ook voor de levenshouding 
in andere godsdiensten hebben wij soms een betere 
antenne dan onze seculiere tijdgenoten. Ook die 
gave kunnen we inzetten, al was het maar met een 
relativerende opmerking aan de keuken- of 
borreltafel.  
 
Kerkasiel  
Heel concreet wordt deze verbondenheid in het 
Kerkasiel in Kampen. Daar heeft een gezin veilig 
onderdak gevonden om uitzetting naar Oezbekistan 
te voorkomen. Over de achtergrond hiervan kunt u 
lezen op kerkasielkampen.nl. Het gaat er vooral om 
dat het schadelijk is voor hier gewortelde kinderen 
om te worden uitgezet naar het vaderland dat zij 
niet kennen. Om dit kerkasiel mogelijk te maken is er 
een doorlopende viering. ‘Doorlopend’ betekent hier 
ook echt doorlopend: overdag en ‘s nachts. En elke 
gemeente kan een stukje van die viering voor z’n 
rekening nemen. Op 21 november duurt deze viering 
twee jaar, en de oproep is om daar overal in het land 
in de dienst van 16 of 23 november bij stil te staan. 
Op 24 november is er van 14.00 tot 16.00  

 
een viering vanuit onze classis, waarvoor u van harte 
bent uitgenodigd. U kunt dan zien of dit voor  
uw gemeente ook iets is. Aanmelden graag bij 
j.boonstra@protestantsekerk.nl.  
 
Agenda  
Voor wie niet bij deze regiobijeenkomsten was: 
Jannie Boonstra komt op gemeente- of ringavond u 
graag bijpraten over dit onderwerp! U kunt haar 
uitnodigen via bovenstaand adres.  
 
Vrijwilliger voor TV-kerkdiensten  
Even heel iets anders: de stichting ‘Tsjerke en Media’ 
verzorgt wekelijks de uitzending van de kerkdienst 
via Omrop Fryslân. Zij zoeken nu een vrijwilliger als 
coördinator van deze diensten. De volledige 
omschrijving staat op hun website: tsjerke.media. De 
link naar de vacature staat helemaal onderaan, bij 
‘Nijs’.  
 
Inventarisatie van adressen  
We zoeken nog de adressen van emeriti en geestelijk 
verzorgers binnen onze classis. Hoor je bij die groep, 
maar heb je nog nooit post van de classis gehad? 
Dan zit je waarschijnlijk niet in het systeem. Een 
mailtje naar de scriba kan daar verandering in 
brengen: scriba@classisfryslan.nl.  
 
Gebed  
Niet iedereen kan naar Kampen en niet elke 
gemeente heeft woonruimte beschikbaar. Maar het 
mooie van het geloof is dat je nooit met je armen 
over elkaar hoeft te zitten: je kunt die armen ook ten 
hemel heffen of je handen eenvoudig vouwen. 
Liefde voor de vreemdeling begint soms eenvoudig 
met een kort gebed voor wie hier landt:  

 
dat wie hier als vreemde 
vreemde ogen ziet kijken 

- afwerend soms –gezien mag zijn- warmhartig – 
en vinden mag 

- ooit hier – 
een thuis. 

 
Met hartelijke groet,  
ds. Riemer Praamsma,  
uw classispredikant.  
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Voedselbankactie 2025 
 
Mensen en kinderen sterven van de 
honger, 
dagelijks zie je het op tv, 
Mensen oud en mensen jonger, 
hoe heeft de wereld er vrede mee? 
 
Kunnen we er iets aan doen 
of het enkel maar betreuren? 
Erger je je geel en groen 
of denk je: Hier zal het niet gebeuren! 
 
Armoede in Nederland is geen kwestie van kinderen die doodgaan van de honger. Het is wel een 
kwestie van ouders en kinderen die langzaam maar zeker in een wurggreep terecht komen door een 
continu gebrek aan geld. Om deze mensen te steunen organiseren wij dit jaar, net als voorgaande jaren, 
weer een voedselbankactie. Hiervoor hebben we uw hulp nodig! 
 
Wat kunt u doen? 
Bij de voedselbank is altijd vraag naar lang houdbare producten. Hierbij gaat het om producten als: 
pasta, rijst, couscous, aardappelpuree, pastasauzen en mixen, soep, 
ontbijtgranen, broodbeleg (jam, pindakaas), vlees en vis in blik, aardappelen, harde groenten (bieten, 
wortels, koolsoorten), blik- en potgroenten, fruit in blik, zonnebloem- of olijfolie,  
houdbare melk, wasmiddel, toiletartikelen, babypoeder, enz.  
 

Deze producten kunt u van zaterdag 6 december t/m vrijdag 26 december inleveren bij: 
De Supermarkt in Wergea,  Fam. Van Werkhoven (De Greiden 6 te Warten), 
de katholieke kerk in Wergea en de gereformeerde kerk te Warten 
 
Mocht u de voedselbank op een andere wijze willen ondersteunen, dan kan dit door donateur te 
worden, het geven van een gift (NL79 RABO 0131 3398 34 t.n.v. voedselbank Leeuwarden) of door u aan 
te melden als vrijwilliger (tel: 058-2553994, e-mail: info@voedselbankleeuwarden.nl). 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Met een vriendelijke groet, 
De diaconieën van de kerkgemeenschappen van Warten, Wergea en Warstiens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@voedselbankleeuwarden.nl
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Dit prachtige gedicht skreaun troch Anne Heegstra, waardt troch harsels foarlêzen in de 
betinkingstsjinst. 
 
 
 

glânzjend blêd 
 
skriem dochs net te lang no’t ik der net mear bin 
ik bin net it lichem dat ik achterliet  
myn wêzen is yn tûzen lytse dingen 
haw dêrom net tefolle fertriet 
 
ik bin de rein ik bin de wyn 
it glânzjend blêd yn hjerstmis sinneskyn  
ik bin de snieflok op dyn wang 
no’t ik der net mear bin skriem dêrom net te lang  
 
as’t moarn dan wekker wurdst besjoch 
de beammen en de blauwe loft 
sjoch nei de flinters en de blommen 
hear de fûgels yn in hoedzjende kloft 
 
as iens dan wer de simmer komt 
bin ik it waarme read tusken al it felle blomt 
bin ik de rook fan farsk-meand grien 
op lette jûn oer it sa stille hiem 
 
fynst my werom yn al dy deistige dingen 
en yn in keamer fan dyn hert 
altyd bliuwt myn wêzen om dy hinne 
dus sjoch echt fuort bin ik net 
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Jeugdpagina 
 
Cadeautjes voor het pasgeboren kind  
 
In een paleis met de vijftien ronde torens woonde koning Baltasar.   
Iedere nacht klom hij in de hoogste toren om urenlang naar de sterren te kijken.  Op een nacht ontdekte 
hij een ster die groter was dan alle andere sterren.   
Zo'n prachtige ster had hij nog nooit gezien!   
Hij zocht in alle boeken naar de betekenis van deze ster.  Ergens stond geschreven:  
  
 'Er zal een ster aan de hemel verschijnen   
  die groter is dan een mens ooit heeft gezien.   
  Dit is het teken dat er een Koning geboren is,  
  die op aarde een rijk van Vrede zal stichten.'  
  
Baltasar vond dit heel bijzonder,   
want hij hield ook meer van vrede dan van oorlog.   
Hij besloot de grote ster te volgen en de nieuwe Koning te bezoeken.  Misschien kon hij die Koning gaan 
helpen met de vrede.   
Hij liet zijn kameel halen, zette zijn kroon op,   
sloeg een mantel om en ging op weg.   
  
Vanaf het balkon zag Irenus, de kleine prins,   
zijn vader vertrekken.   
Hij riep: 'Vader, waar ga je naar toe?'  Zijn vader antwoordde:   
'Ik ga de pasgeboren koning begroeten   
en hem deze gouden beker geven.   
Kijk, die grote, stralende ster zal mij de weg wijzen.'  
Ook Irenus werd nieuwsgierig naar de pasgeboren Koning   
en vroeg of hij mee mocht.   
Maar zijn vader zei dat hij gauw weer moest gaan slapen.   
 
Irenus was een beetje eigenwijs en besloot zijn vader achterna te reizen.   
'Een gouden beker heb ik niet, maar ik geef hem mijn mooiste speelgoed,' dacht hij.  Hij nam zijn bal en 
zijn lievelingsboek onder de arm   
en met zijn hondje Pluto aan de lijn sloop hij het paleis uit. Het was erg donker buiten,   
maar de grote, stralende ster wees ook hem de weg.   
  
De hele nacht liepen Irenus en Pluto door.   
Pas toen het al een beetje licht werd, wilden ze wat rusten  
onder een grote boom.  
Opeens hoorden ze onder een eindje verderop een luid gesnik. Ze vonden daar een huilend meisje 
helemaal alleen.  
Ze was arm en had niemand om mee te spelen. Irenus gaf haar zijn bal om mee te spelen.   
Daarna rustten ze de hele dag. Tot de ster weer aan de hemel straalde.   
De volgende dag kwamen hij en Pluto bij een klein huisje.   
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Er woonde een oude man die bedroefd was omdat hij oud en ziek was   
en nooit meer buiten kwam.   
Irenus gaf hem het boek met de mooie platen  zodat hij toch nog iets van de wereld kon zien.  Toen het 
avond werd, was de ster weer terug.  
En liepen ze weer verder. Hun voeten begonnen al pijn te doen.  
Gelukkig konden ze een poos in een bootje varen.   
  
De volgende morgen mochten ze in een boerderij uitrusten en eten.   
Er woonde daar een jongen die al maanden ziek was en niet kon lopen. Irenus zag dat de jongen verdriet 
had  
en schonk hem Pluto, zijn eigen beste vriendje.   
Toen hij bij de boerderij wegging  voelde hij tranen in zijn ogen komen,  want nu had hij alles 
weggegeven.   
Maar toen hij aan het arme meisje en de oude man dacht,   
en hij de zieke jongen hoorde lachen, veegde hij z'n tranen weg.   
  
Zo vlug hij kon liep hij door totdat hij van vermoeidheid struikelde   
en in een diepe slaap viel.   
Hij werd pas wakker toen het donker was. Uitgerust en vrolijk ging hij verder.   
De dieren in het bos keken hem verwonderd na.   
Opeens zag hij dat de ster stil was blijven staan boven een huisje. Hij ging naar binnen en zag een man 
en een vrouw.   
Ze bogen zich over een kind in een wiegje:   
de pasgeboren koning.   
 
Daar was ook de vader van Irenus, koning Baltasar,   
en naast hem stonden nog twee koningen.   
Zij legden hun geschenken neer voor het Kind:   
een kostbare vaas met mirre,  
een zilveren schaal met wierook en een gouden beker. Irenus maakte een buiging voor het Kind   
en wilde uitleggen hoe het kwam dat hij nu geen cadeau bij zich had. Hij wilde vertellen hoe hij met zijn 
bal een arm meisje,   
met zijn boek een oude man en met zijn hondje een zieke jongen had getroost. Maar ze begrepen hem 
voordat hij een woord gesproken had.   
De vrouw nam zijn lege hand en zei:  
Jij hebt mijn kindje het mooiste cadeau gegeven. 
 
Uit:  ‘Op weg met Jezus’, eerste communieproject, H. Theobaldusparochie,  Overloon 
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Belangrijke adressen: 
  
Voorganger: 
Ds. Alice Buizer-Tchiengang,  
De Welle 48, 8939 AT Leeuwarden.  
Tel. 058-2159100 
Fax. 058-2990529 
E-mail: alicebuizer@gmail.com 
  
Ouderling/Contactpersoon voor het pastoraal werk: 
Janneke de Ruiter-Donkersloot,  
Palmastrjitte 6, 9005 MJ Wergea.  
Tel. 058-8435549 
E-mail: pw@deruiteragro.com 
  
Ouderling/preekvoorziening: 
Fokje Hoekstra-Oosting,  
Hoofdstraat 66, 9003 LL Warten.  
Tel. 058-2552271 
E-mail: fokjehoekstra66@gmail.com 
 
Ouderling : 
Aletta Vries 
Meagere Weide 10, 9003 MG Warten 
Tel. 06-48834122 
 E-mail: vries.aletta@gmail.com 
 
Diaken: 
Harma Landheer,  
Stukleane 6, 9003 XR Warten.  
Tel. 058-2551746 
E-mail: ghlandheer@hotmail.com 
  
Diaken: 
Grietje van der Velde-Bilstra 
De Mieden 36, 9003 MS Warten.  
Tel. 06-12289552 
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com 
 
Diaken: 
Leentje Kalsbeek-van der Woude 
De Terp 30 
9005 NP Wergea 
Tel: 058-2551218 
E-mail: kalsbeekleentje@gmail.com 
 
Voozitter, penningmeester en administrateur van het  
College van  kerkrentmeesters: 
Piet van der Velde,  
De Mieden 36,  9003 MS Warten.  
Tel. 06-46172840 
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkvoogdij: 
Wouter Schuurmans 
Warstienserdyk 1a 
9005 XM Wergea 

Kerkvoogdij: 
Wouter Schuurman 
Warstienserdyk 1a 
9005 XM Wergea 
Tel: 058-2896595 
E-mail: annschuurmans@hotmail.com 
 
Kerkvoogdij: 
Froukje Hoekstra 
Oeble-om-wei 4 
9004 XZ Warstiens 
Tel. 058-2552036 
hoekstrajepma@gmail.com 
 
Kerkvoogdij: 
Dick de Ruiter 
Geate Mar 7 
9005 XJ Wergea 
Tel: 058-2551381 
familie@deruiteragro.com 
 
Redactie Kerkblad: 
Antsje de Boer v.d. Woude,  
De Marren 45, 9005 NS Wergea.  
Tel. 058-2552329  
E-mail: boerdejan@kpnmail.nl 
  
Contactpersonen kerkgebouwen: 
  
Kerk Warten: 
Piet van der Velde,  
De Mieden 36, 9003 MS Warten.  
Tel. 06-46172840 
E-mail: pietengrietjevandervelde@gmail.com 
  
Kerk Warstiens:  
Hedzer Weijer,  
Buorren 6, 9004 XW Warstiens.   
Tel. 06-38187604 
E-mail: hyweijer@gmail.com 
  
Kerkgebouw “de Frissel Wergea”: 
Leentje Kalsbeek-van der Woude 
De Terp 30 
9005 NP Wergea 
Tel: 058-2551218 
E-mail: kalsbeekleentje@gmail.com 
 
Bankrelaties: 
College van Kerk- rentmeesters:  
Banknummer: NL68 INGB  0000 6406 45. 
t.n.v.: Kerkvoogdij Wartengahe te Warten. 
 
College van Diakenen: 
Banknummer: NL40 RABO 0373 7396 56 
t.n.v.: Diaconie Warten. 
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Underweis      Pagina 20 

 

Preekrooster 
   

 
December 2025 

14 09.30 uur Wergea Ds. Jacolien de Lange   
   R.K. kerk Adventsdienst 
21 19.00 uur Warten Krystkuier 
   Jachthaven,  Bûtenstreek 3 
25 09.30 uur Warten Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. Jan v.d. Wal 
   Kerst  m.m.v. “Ynspiraaasje” 
31  19.30 uur Wergea Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. H. De Boer 
     De Frissel 

 
Januari 2026 
04 10.00 uur Wergea Ds. A. Buizer-Tchiengang Org. Jelle Visser 
   De Bidler Afscheidsdienst 
11 09.30 uur Warten Dhr. Theo de Jong  Org. Mea Stelma 
18 09.30 uur Wergea Gez. dienst herv., gerf.,  

r.k. en doopsgezind 
De Frissel 
 

25 09.30 uur Warten Ds. Daan Bargerbos  Org. Jan v.d. Wal 
 

Februari 2026 
01 09.30 uur Wergea Ds. J.H. Hamoen  Org. Mea Stelma 
08 09.30 uur Warten Dhr. Theo de Jong  Org. Jelle Visser 
15 09.30 uur Wergea Mevr. P. Boonstra  Org. Jan v.d. Wal 
     De Frissel 
22   Geen dienst 
 
 
   

 
   

 
Hervormde 
Gemeente 

Wartengahe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kijk ook eens op de              
          website 
 
www.wartengahe.nl 
 
 
 
 
 
Kopij inleveren voor 
bij: 14 februari 2026 
bij: 
 
Antsje de Boer 
boerdejan@kpnmail.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


